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Kerkdiensten

: Dhr. D. Sonneveld, Beuningen
: Rode Kruis
: Mw. G. Westervelt

: Mw. Ds. E. Groeneveld, Nijmegen
: Diaconie
: Dhr. K. de Wee

: Mw. Ds. M. Boon, Boxmeer
: Stichting Amref Flying Doctors
: Dhr. H. Vromans

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave
: Lilianefonds
: Dhr. H.J. Out

: Ds. D. de Jong, Oss
: SAGE
: Dhr. K. Ippel

: Ds. Edo Laseur en dhr. Leon Teubner
: Hemelvaartsdag
: Grotestraat 102, Cuijk

: Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden
: Diaconie
: Mw. A. Mols

: Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden
: 1° Pinksterdag

: Leger des Heils

: Dhr. K. de Wee

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave
: Vluchtelingenwerk Nederland
: Mw. G. Westervelt

: Eigen Gemeenteleden
: Stg. Leergeld Land van Cuijk
: Dhr. H. Vromans



29-06-2025
Bijzonderheid
M.m.v.
Pianiste:
Locatie

Collecte

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave

: Slotzondag

: Cantate Deo olv Uschi Krawczyk
: Corrie Uijtdewilligen

: Fam. Van Rijn

Smitsweg, Reek

: Wensambulance

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn:
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.
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Voorwoord
Over een andere boeg
Het is volop lente, met zonnige dagen en kleurrijke bloemen. Het is
Paas-tijd. We vieren de komende zondagen Pasen. We vieren de
opstanding van Jezus uit de dood. We worden de komende
zondagen stil gezet bij Jezus’ verschijningen aan zijn discipelen en
vele anderen.
Een van die bekendste verschijningen is de ontmoeting bij het
strand aan de zee van Tiberias. De leerlingen hebben de hele nacht
gevist, tevergeefs. De zeer ervaren vissers wisten niets in hun
netten te vangen. Vroeg in de ochtend horen zij een stem uit de
verte: ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het
wel.’
Niets te verliezen en waarschijnlijk vermoeid en koud doen de
leerlingen wat er wordt geroepen vanaf de zijlijn. Waarom ook niet?
Tot hun verbazing is het visnet dat ze kort daarna omhoog trekken,
helemaal vol met vissen. En dan herinnert Johannes zich als eerste
dat zij dit eerder hebben meegemaakt. Johannes herkent zijn
vriend, zijn meester, zijn leraar. ‘Het is de Heer!’
Een net vol vissen, de droom van elke visser. Die vissen staan
daarbij ook symbool voor mensen. Als Jezus aan het begin van zijn
bediening zijn discipelen roept, zegt hij tegen Petrus dat hij hem een
visser van mensen zal maken. In de periode van Pasen worden de
discipelen voorbereid om uitgezonden te worden en om vissers van
mensen te worden. De leerlingen krijgen de opdracht om bij de
mensen uit alle volken te getuigen van Hem en om mensen te
maken tot volgelingen van Jezus.
Het begint allemaal met die ene oproep: gooi het net aan stuurboord
uit. Het begint met Gods stem te verstaan en daarnaar te handelen.
Alleen dan kunnen we onverwacht netten vol vis vangen. Het is een
opdracht voor ons als gemeente en voor ons persoonlijk. Onze
netten uitgooien aan stuurboord wil zeggen leven in vertrouwen en
overgave, begrijpen dat we in dit leven niet alles in controle hebben,
maar het van Hem mogen verwachten. Leven in overgave en
verbondenheid maakt verwondering en dankbaarheid in een mens
los.
Het is een opdracht en een bemoediging vooral ook voor de
komende tijd waarin we ons bezig moeten houden met de toekomst
van onze gemeente en ons kerkgebouw. Ik hoop dat wij in dit
proces zijn stem mogen herkennen en in alles op Hem kunnen
blijven vertrouwen.

Hartelijke groet,
Scarlett Lerrick



Vanuit de kerkenraad
De heidag van de kerkenraad

In een vorig Gemeenteleven spraken we over de heidag van de
kerkenraad.

Deze heidag heeft 27 maart plaatsgevonden in Reek en was
voorbereid door Scarlett Lerrick en Petra Jetten.

We hebben die dag met elkaar gesproken over
het beleidsplan.

Er is op dit moment nog veel onzekerheid over
ons gebouw en onze financiéle situatie.
Misschien wel te veel om hier een overtuigend
nieuw beleidsplan voor de aankomende 4 jaar
voor te maken. We hebben dan ook (nog) geen
nieuw beleidsplan geschreven, maar we hebben
er wel aan gewerkt. Duidelijk is dat wij de
gemeente willen behouden en zo mogelijk met
behoud van kerkdiensten in onze kerk. Er komt
dan ook een vervolg op deze heisessie.

De dag werd in 3 delen ingedeeld:

Deel 1: Wie zijn we als gemeente?

Deel 2: Wie willen we als gemeente zijn?

Deel 3: Waar willen en kunnen we gemeente zijn?

Bij deel 1 hebben we teruggekeken naar de gemeenteochtend op 10
november. We hebben de aanwezigen toen een aantal vragen
voorgelegd: Wat is er nodig om kerk te zijn? Wat kunt u missen?
Wat wilt u behouden en wat moeten we nog verwerven?

De antwoorden op deze vragen hebben we opnieuw bekeken en we
hebben onszelf de vraag gesteld: Wat doen we? Wat doen we goed?
En waar willen we naartoe?

Om hier een antwoord op te krijgen hebben we op post-its
geschreven in welke commissies en met welke activiteiten we
betrokken zijn, en welke we nog meer kennen.

Dit hebben we op een vel geplakt waarbij we een grove indeling
hebben gemaakt; 60+, ‘naar buiten toe/het gebouw’, en 60-.

Bij deel 2 hebben we gekeken naar de toekomst.
We zagen dat er weinig activiteiten zijn voor de groep 60-. Als we
blijven doen wat we nu doen, dus weinig voor de groep 60-, dan zijn



we minder toekomstbestendig. Dit is iets waar we aan kunnen
werken.

Bij deel 3 hebben we de vragen die de groep ‘toekomst kerk’ ons
gesteld heeft besproken.

Al met al was het een fijne dag. Het was goed om met elkaar te
praten over de toekomst. Zowel de toekomst van ons als
kerkmensen als de toekomst van het kerkgebouw.

Ook al zijn we niet gekomen tot een nieuw plan en hadden we geen
pasklare antwoorden, toch zijn we een stap verder gekomen.

We hebben kennis gemaakt met Tikva (een vorm van bewegen die
gericht is om te ontspannen bij God) en genoten van elkaar, het
weer én een heerlijke lunch!

TOELICHTING BI1J DE COLLECTES

20 april Stichting Grave Helpt

De doelstelling van de Stichting Grave Helpt is tweeledig. Enerzijds
ervoor zorgen dat de mensen, die armoede kennen, geholpen
worden. Anderzijds de sociale eenzaamheid bestrijden, die vaak
gepaard gaat met armoede. Onder andere met Sinterklaas en Kerst
worden cadeautjes en pakketten geregeld voor gezinnen die minder
draagkrachtig zijn.

27 april Rode Kruis
De missie van het Rode Kruis is het

voorkomen en verzachten van menselijk R d
lijden waar dan ook, het beschermen van O e
levens en gezondheid en het waarborgen -
van respect voor de mens. Bijzondere Kru |S

aandacht gaat daarbij uit naar hen die het
meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende
conflicten, rampen en andere noodsituaties.

4 mei Eigen diaconie

De diaconie van onze kerk betaalt onder meer de bos bloemen, die
elke zondag met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt.
Ook bekostigt de diaconie de Paas- en Kerstpresentjes voor de
ouderen van onze gemeente en draagt ze bij in de kosten van het
pastoraat.



11 mei Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors werkt al 65 jaar een gezond en sterk Afrika. Ze
leiden onder meer zorgverleners op, bieden basiszorg, geven
voorlichting en maken schoon water duurzaam beschikbaar

18 mei Lilianefonds
Het Lilianefonds traint en oefent de fysieke en
mentale mogelijkheden van kinderen met een
handicap in derde wereldlanden en maakt kinderen
en hun ouders weerbaar en zelfbewust. Ze
verminderen, waar nodig met hulpmiddelen zoals
een rolstoel, de belemmeringen die een direct
gevolg van de handicap zijn. De kinderen doen zo
makkelijker mee en komen voor zichzelf op. De lokale
omstandigheden en de wensen en behoeften van het kind zijn altijd
het uitgangspunt bij de ondersteuning.

25 mei Sage

Sage staat voor samenwerkende Gemeenten. De kerkelijke
gemeentes Uden/Veghel, Oss, Ravenstein, Cuijk, Lith/Oyen, Gennep
en Grave zoeken op verschillende gebieden de samenwerking. Een
goed voorbeeld hiervan is de gezamenlijke Hemelvaartsviering. De
opbrengst van de collecte van vandaag is voor de financiering van
de activiteiten van Sage.

1 juni Eigen diaconie

De diaconie van onze kerk betaalt onder meer de bos bloemen, die
elke zondag met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt.
Ook bekostigt de diaconie de Paas- en Kerstpresentjes voor de
ouderen van onze gemeente en draagt ze bij in de kosten van het
pastoraat.

8 juni Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging, die menselijke
nood wil lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Zij verlenen
hulp aan alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuisloze en veel
(andere) slachtoffers van uitsluiting. Het Leger des Heils gelooft in
kansen. In tweede kansen, in derde kansen en in al de kansen
daarna.

15 juni Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingen laten noodgedwongen alles achter: hun familie,
vrienden, huis en baan. Wanneer zij in Nederland aankomen staat
VluchtelingenWerk voor hen klaar. Als onafhankelijke organisatie



komen zij op voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers en
helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

22 juni Stichting Leergeld Land van Cuijk

Leergeld Land van Cuijk heeft als missie het voorkomen van sociale
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiéle
middelen. Leergeld Land van Cuijk biedt kansen aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Dankzij Leergeld Land van Cuijk kunnen
kinderen meedoen, onder andere met voetballen, hockey,
zwemmen, muzieklessen en schoolactiviteiten. Maar ook worden er
kinderen geholpen met een (tweedehands) fiets en laptop.

29 juni Wensambulance

WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één
keer naar hun favoriete plek. De wensvrager wordt die dag begeleid
door professionele vrijwilligers. Ton van Brussel kon dankzij de
wensambulance kort voor zijn overlijden nog eenmaal naar onze
kerk komen. We willen het waardevolle werk van de wensambulance
graag blijven steunen.

Collectebonnen

Hu(f w daar
een bon voor?

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde
van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp.
€25,00 en €40,00) door storting van het bedrag
op het bankrekeningnummer van het College
van Beheer van de PKN Grave, onder
vermelding van het aantal vellen en het soort
bonnen.

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny
Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan
komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:
J. Ramp
E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.co
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Plantjesactie

In het vorige Gemeenteleven kon u lezen
over de plantjesactie. Het bestelformulier
treft u bij dit Gemeenteleven aan. U kunt
de bestellijst inleveren in de kerk of er een
foto van maken en die via whattsapp of
mail naar Liesbeth van Rhijn sturen.

Betaling (bij voorkeur contant) vindt
plaats bij het ophalen van de plantjes. Wilt
u uw bestelling uiterlijk 27 april
doorgeven?

Alle bestelde plantjes zijn op zaterdag 3 mei op te halen bij Arend
en Liesbeth van Rhijn, Smitsweg 3 in Reek. We maken van die
ophaaldag meteen ook een moment van ontmoeting met een hapje
en een drankje. De ophaaldag is van 11.00 tot 14.00 uur. Om 11.00
uur staat de koffie voor u klaar en vanaf 12.00 uur kunt u genieten
van een lekkere lunch. Voor de lunch vragen we een vrijwillige
bijdrage.

De opbrengst van zowel de plantenverkoop als de lunch is (na aftrek
van de kosten) uiteraard bestemd voor de kerk

Hebt u echt geen ruimte voor plantjes, maar wilt u wel graag
meedoen aan de lunch, dan kan dat natuurlijk ook! Om een beetje
te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, vragen we u om u
voor de lunch aan te melden. Dat kan via het aanmeldformulier in
de kerk of door een mailtje te sturen naar Liesbeth. Hebt u geen
vervoer? Geen probleem. Geef dat bij aanmelden even door en wij
regelen vervoer.

Liesbeth van Rhijn
rhijnreek@gmail.com
06 - 57 62 53 88



mailto:rhijnreek@gmail.com

Bloemengroet

02 maart Coby Blomsma
09 maart Riekie Hoefman
16 maart Ernst Crutzen
23 maart Léon Kamps

30 maart An v. Haarlem
06 april Ankie Smids

Ledenadministratie

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend
zijn.

Overleden

12-03-2025: Dhr. E. Crutzen

Verhuisd
Mevr. T. Boef-van Greuningen, binnen Grave

Berichten over een overleden gemeentelid worden afgekondigd in de
kerkdienst en na de dienst via mail gedeeld met de gemeenteleden,
die zich daarvoor hebben aangemeld. Wilt u ook op deze wijze op de
hoogte gehouden worden van het overlijden van een gemeentelid,
dan kunt u dit aan mij doorgeven.

U kunt mij als volgt bereiken:
Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave
Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Petra Jetten



Opbrengst collectes

Diaconale | Uitgangs- | Extra collecte
- Opbrengsten collectes doorzend- collecte onderhoud en
t/m 6 april 2025 collecte eigen kerk pastoraat
Datum | Collecterooster 2025 Opbrengsten
23-feb | Kerk in Actie - Moldavié € 69,40 | € 72,90 | € 40,40
02-mrt | Diaconie € 41,75 | € 53,75 | € 40,00
09-mrt | C8Sey Troy Foundation | ¢ g5 051 ¢ 10215| € 62,95
(40-D)
16-mrt| lkusasa (40-D) € 64,80 | € 88,10 | € 59,80
23-mrt| Sparrow (40-D) € 65,65 | € 77,55 | € 56,15
30-mrt | Opkikker (40-D) € 53,30 | € 81,60 | € 53,15
06-apr | Diaconie (40-D) € 63,60 | € 74,00 | € 60,00
€ 420,55| € 550,05 € 372,45

Lief en leed

We feliciteren Frank en Lies van Den Dool met hun nieuwe woning.
Het is een hele geruststelling dat ze deze stap snel en voorspoedig
hebben kunnen maken. De gezondheid van Lies laat helaas wel te
wensen over. Er is een vorm van beginnende Alzheimer door de

geriater bij haar vastgesteld. Het was een harde klap voor Lies,

maar ze houdt zich flink. De komende periode zal gezien de
verhuizing en de verkoop van hun huis intensief zijn. We bidden
voor Frank en Lies dat zij kracht en vrede mogen ervaren.

We bidden voor Jan en Janny Ramp. Het is al lange tijd een
voortdurende intensieve periode. Jan heeft te maken met veel
lichamelijke tegenvallers. Het ziekenhuis wordt maar al te bekend
terrein. Jan en Janny houden altijd oog voor het positieve maar zijn
inmiddels wel toe aan rustiger vaarwater en beterschap. We bidden
voor Jan en Janny dat er nu tijd mag komen om tot rust en op adem
te kunnen komen.




Ineens kan het heel snel gaan. Gerrie Dijkink krijgt zeer binnenkort
een heupoperatie. Dat het allemaal zo snel gaat, overvalt een
beetje. Maar uiteindelijk is er hoop dat Gerrie na herstel weer volop
van alles kan genieten en alles weer kan ondernemen. We bidden
voor Gerrie dat de operatie goed mag gaan en dat het herstel
voorspoedig zal verlopen.

Lunchconcert met vrijheidssoep

In Nederland kunnen we vieren dat we in vrijheid

7 leven. Maar vrijheid is nooit vanzelfsprekend.
V[;‘E"E’EE'ED Daarom gaan we op 5 mei op initiatief van het

MET ELKAAR hationaal comité 4 en 5 mei in heel Nederland
met elkaar aan tafel, om verhalen te delen en
& samen vrijheid te vieren. Dat doen we door het
4 bijwonen van een vrijheidsmaaltijd. Cantate Deo
organiseert deze vrijheidsmaaltijd in combinatie met een concert.
Pianiste Corrie Uijtdewilligen verleent muzikale medewerking aan
het concert. Het geheel staat onder leiding van dirigent Uschi
Krawczyk.

Iedereen is op maandag 5 mei a.s. van harte welkom in de
Bagijnenkerk, Bagijnenstraat 1 in Grave. Daar begint om 12.00 uur
het concert. Herdenken en vieren van vrede en vrijheid staat
centraal bij de liederen, die ten gehore worden gebracht. Zo kun je
onder andere luisteren naar ‘De vrede van de aarde en de hemel’, ;
Amigos para siempre’, ‘I whistle a happy tune’ en ‘Happy days are
here again’. In de pauze van het concert worden vrijheidssoep en
broodjes geserveerd. Elk jaar wordt het recept van de vrijheidssoep
door een bekende kok bedacht. Dit jaar is dat Jet van Nieuwkerk.
Tijdens de maaltijd kan men in gesprek gaan met elkaar over het
thema ‘vrede en vrijheid’.

De toegang van dit bijzondere concert is gratis. Een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.



Commissie Eredienst

De commissie komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Kijken
vooruit naar de diensten op de zondag en de bijzondere tijd van het
jaar zoals startzondag in september: ieder jaar is er een nieuw
thema, dat wordt uitgelicht. Daarna komt de oogstdienst, die
afgelopen jaar met eigen mensen is voorbereid. De laatste jaren
versieren we de kerk tijdens de oogstdienst met biologische groente
van de biologische boerderij "De 2 Linden” uit Reek. Die groenten en
fruit worden na de dienst aan mensen meegegeven tegen een
vrijwillige bijdrage, die uiteraard voor de kerk bestemd is. In
november wordt de laatste zondag van het kerkelijk jaar gevierd,
waar we gemeenteleden herdenken die ons afgelopen jaar zijn
ontvallen. Deze dienst wordt mede door de commissie eredienst
voorbereid. In de adventstijd denken we na over een gedicht of vers
dat we tot kerst kunnen lezen. We bedenken hoe de kerstavond en
eerste Kerstdag eruit zien. Vragen we een koor en is er iets
speciaals voor de kinderen? Rond nieuwjaar wordt er een receptie
na de kerkdienst georganiseerd, al dan niet met oliebollen.

Dan is het een periode wat rustig tot Palmpasen en de Goede week.
Goede Vrijdag is een dienst met eigen mensen. Het onderwerp is
dan wel bekend, maar hoe gaan we het doen? We hebben inmiddels
met een kleine groep weer de nodige voorbereidingen getroffen en
diepzinnige gesprekken gevoerd. Hoezo goed die Goede Vrijdag? Dat
voorhang tussen het heilige en het heilige der heilige scheurt van
boven naar beneden! Wat betekent dat? Inmiddels is het Goede
Vrijdag geweest als u dit leest en hebt u in de dienst kunnen
vernemen dat dat toch een heel speciale betekenis heeft.

Dan is het even stil bij zaterdag en volgt Pasen in al zijn glorie. Dit
jaar hebben we een gelegenheidskoortje gevormd om in de dienst te
zingen. Daarvoor is er op verschillende zondagen na de kerkdienst
geoefend olv Elly Peters op de piano en Karel de Wee een keer op
het orgel en Hans van Heerd met dwarsfluit. Het wordt vast mooi!
We maken er met z'n allen een sfeervolle Paasviering van. Met
Pasen bespeelt Herman Vromans het orgel. Met hem en met Hans
oefenen we voor de dienst van Witte Donderdag voor de laatste keer
met het gelegenheidskoortje.

Na Pasen is het weer even stil voor de commissie eredienst. De
dienst met Hemelvaartsdag is dit jaar in het kerkje van Cuijk. Deze
wordt, zoals gebruikelijk door de SAGE (samenwerkende
protestantse Gemeenten) georganiseerd. Zie elders in dit blad.



Hebt u ideeén over de Pinksterdienst van 8 juni dan horen we dat
graag!

Dan volgt slotzondag. Volgens traditie in de tuin aan de Smitsweg 3
in Reek. Dit jaar zal die na afloop van de dienst een bijzonder tintje
krijgen. Zie vooraankondiging elders in dit blad. Na de slotzondag is
het weer rustig wat betreft de commissie en beginnen we in
september weer met de startzondag. En zo is het jaar dan rond. Als
u het leuk vindt om over de vieringen van zondag mee te denken,
neem dan contact op met ons via leden van de kerkenraad.

Vanuit de commissie is het idee ontstaan om meerdere keren per
jaar een dienst te houden met eigen mensen. Dit enerzijds ontstaan
doordat onze preekvoorziener Riekie Hoefman voor een bepaalde
zondag niemand kon vinden. Anderzijds kost het de gemeente geen
geld als we de dienst zelf voorbereiden en de dienst gezamenlijk
doen. We hebben het afgelopen jaar 4 keer gedaan. Het is alleen
jammer dat het vaak door dezelfde mensen voorbereid wordt. Het
zou fijn zijn om daar wat jongeren bij te hebben. Dus als u jongeren
kent die hier wel wat voor voelen, laat het ons weten. Ook zijn
jongeren welkom die zoekend zijn naar zingeving en/of een
instrument bespelen. We zouden dan weer eens een jeugd- en
jongerendienst kunnen voorbereiden. Dat zou toch fantastisch zijn!

Namens de commissie eredienst wens ik u Fijne Feestdagen.

Liesbeth van Rhijn

Van de redactie

Al jaren staat in Gemeenteleven waaraan de kopij voor dit blad moet
voldoen. We merken dat menigeen zich hier niet aan houdt. Omdat
dat voor de redactie extra werk is, willen we u hierbij nogmaals
nadrukkelijk vragen om uw bijdrage als volgt in te leveren:

Inleveren op A4, in word (geen pdf), lettertype Verdana,
lettergrootte 10.
Foto’s als los fotobestand in hoge resolutie aanleveren!

Uw bijdrage tijdig mailen naar:

redactie.pkngrave@gmail.com

En let op: de eerstvolgende inleverdatum is een week vervroegd!
Uw kopij kunt u tot 7 juni inleveren.
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Hemelvaartviering

Op Hemelvaartsdag vieren we weer samen met de gemeenten in de
regio het feest van Hemelvaart zoals in voorgaande jaren. Dit is een
initiatief van Sage de Samenwerkende protestantse Gemeenten te
Gennep, Grave, Oss (inclusief. Lith-Oijen), Ravenstein en Uden-
Veghel en Cuijk.

Plaats waar de dienst dit jaar wordt gehouden is de vierplek Cuijk.
(Grotestraat 102, Cuijk).

Deze dag begint om 10.00 uur met de viering. Voorgangers zijn Edo
Laseur predikant van Cuijk en Leon Teubner, pastoraal werker in
Ravenstein. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor de kosten
van die dag. Na de dienst is er koffie met wat lekkers.

Aansluitend kun je deelnemen aan een gevarieerd
activiteitenprogramma gevolgd door een broodmaaltijd/lunch. De
bijeenkomst wordt rond 14.00 uur afgesloten

De activiteiten en de lunch zijn kosteloos. Er wordt, zoals gezegd,
voor de kosten van deze dag in de dienst een collecte gehouden.

Slotzondag

Op zondag 29 juni is de slotzondag van het seizoen, een dienst die
traditioneel in de tuin van Arend en Liesbeth van Rhijn aan de
Smitsweg 3 in Reek gehouden wordt. En natuurlijk ook dit jaar weer
een heerlijke barbecue na afloop van de dienst.

Dit jaar wordt het een heel bijzondere editie, maar daarover
vertellen Jan en Janny Ramp en Arend en Liesbeth van Rhijn meer in
de volgende editie van Gemeenteleven.

Wat al wel goed is om te weten: vanaf half mei kunt u zich
inschrijven voor de barbecue, zodat er

voldoende ingekocht kan gaan worden.
Inschrijven kan via de inschrijflijst in de
hal van de kerk of via een berichtje aan
Liesbeth van Rhijn.

rhijnreek@gmail.com
06 - 57 62 53 88
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Vrijwilliger in de kerk

Mijn naam is Hans van Heerd. Ik ben geboren in Nijmegen op 22
mei 1940. Het gezin bestond uit ouders en vier kinderen, waarvan ik
de oudste ben. Een gezin waarvan de vader heel veel in het
ziekenhuis lag, wat inhield dat ik al vroeg samen met mijn moeder
de zaak draaiende hield, zowel financieel als huishoudelijk.

Na de p.c. lagere school ging ik door naar de Klokkenberg mulo en
daarna naar de Klokkenberg kweekschool. In de tijd dat ik
onderwijzer was op de lagere school heb ik gitaarles gegeven op de
muziekschool in Boxmeer, wat ik meer dan twintig jaar heb

gedaan.

In die tijd studeerde ik ook al voor mijn aktes voor Nederlands,
aardrijkskunde, biologie en muziek. Na zeven jaar gewerkt te
hebben als onderwijzer ging ik werken in het voortgezet onderwijs in
Wijchen, waar ik toen ook al woonde. Het werk aan de muziekschool
ging ook gewoon door.

Destijds was het nog zo, dat je in militaire dienst moest. Dat heeft
bij mij uiteindelijk geleid tot de rang van reserve-kapitein.

In 1988 ben ik getrouwd met Erica.We hebben het samen 33 jaar
heel goed gehad.Helaas stierf ze aan buikvlieskanker, waaraan vier
zeer moeilijke jaren vooraf gingen. Korte tijd later kreeg ik een
nieuwe relatie met Wilma die helaas na vier jaar ook is overleden
aan darmkanker.

Heel mijn leven ben ik een druk baasje geweest met veel hobby’s en
belangstelling voor diverse zaken. Zo heb ik mijn eigen zeilboot,
een Spanker, gebouwd; 24 jaar heb daarin gevaren. Daarna werd
het een kajuitzeilboot en toen Erica ziek werd zijn we overgestapt
naar een motorboot, zodat we op het water konden blijven. Die
boot, een kottertje, heb ik nog wel, maar daar maak ik niet veel
gebruik meer van; alleen varen is niet zo gezellig.

Andere hobby’s zijn filmen en aan wedstrijden meedoen. Modelbouw
van antieke schepen en het bouwen van instrumenten, zoals gitaar,
luit en violen, was ook een hobby. Momenteel kan dat niet meer,
want ik ben verhuisd naar een appartement en daar is de ruimte
niet zo geschikt om te werken. Dus het is veel lezen, muziek maken
en contacten onderhouden met familie, vrienden en kennissen.



Muziek spelen kan natuurlijk nog wel. Niemand in mijn flatgebouw
hoort me, ook niet als ik dwarsfluit speel. Een hele geruststelling!
Met mijn broer, die in Oss woont, ga ik veel naar de schouwburg.
Voor beiden zeer prettige uitjes. Alleen ga je niet zo gauw, samen is
dat prettig.

Ik wens de volgende schrijver, Hans Nederbragt, veel succes bij het
maken van zijn verhaal. Ik vond het nog best moeilijk.

Paasworkshop

Even een kort verslagje over de paasworkshop bij Gonnie van
Schaijk. Het was weer een erg gezellige ochtend donderdag 3 april.
We hebben een heel mooi paasstuk gemaakt waar we een hele poos
van kunnen genieten! We waren met 8 dames en Gonnie hielp een
ieder om er iets van te maken. Onder het genot van koffie met wat
lekkers en iedereen hard aan het werk vloog deze ochtend voorbij.
In de herfst wordt er waarschijnlijk weer een workshop
georganiseerd. Tegen die tijd hoort u wel weer van mij.

BN\ B3 Gerrie Dijkink

Burendag

Op zaterdag 5 april mochten we 16 buren van de kerk ontvangen die
bij ons in de Bagijnhof op de koffie kwamen. Arend van Rhijn heeft
hen het een en ander over het bijna 500 jarig bestaan van ons
kerkje verteld. Hoe het in eerste instantie verbonden was aan een
nonnen klooster. Hoe oorlogen en stormwinden de boel kapot
maakten en hoe het kerkje weer opgebouwd werd en waarom de
ramen nu anders zijn dan oorspronkelijk. Het was erg interessant.

Gerrie Dijkink en Liesbeth van Rhijn
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Bekende schrijvers belichten de tijdloze kracht van Job
7 ‘De wereld moet leuk en geweldig zijn - met
(’f’ dat idee leven veel mensen. Dan is het heel
nuttig om de confrontatie aan te gaan met

‘ groot leed en hoe je daarmee om zou gaan.’
e\l ]den_ Aldus Esther van Fenema over het boek De
lijdende mens dat in februari bij het
de mens Bijbelgenootschap verscheen. Christophe

F ffg§;§°:;°:;:,‘:f;3d°" Vekeman, Esther van Fenema, Désanne van

het boekJob it iirigen Brederode en Matthijs de Jong belichten de
an tijdloze kracht van het boek Job. Ook geven
e ze nieuwe inzichten in thema's die iedereen

& Matthijs de Jong raken: I|Jden, schuld en troost.

Job was een rechtvaardig mens die zijn
bezit, zijn kinderen en zijn gezondheid
kwijtraakt. Hij voert lange gesprekken met vrienden die proberen
zijn onbegrijpelijke leed te verklaren.

God en het lijden

De Vlaamse schrijver Christophe Vekeman stelt in zijn essay een
vraag centraal waar veel mensen mee worstelen: ‘Hoe kan een
liefdevolle God, als Hij dan toch ‘the whole wide world in his hand’
heeft, zoveel lijden toestaan?’ Vekeman laat zien dat Job zich
onbegrepen voelt onder de verklaringen van zijn vrienden en pas
troost vindt als hij God heeft horen spreken. Vekemans slotzin over
God zegt veel: ‘Voor wie lijdt, is Hij zelf het antwoord.’

Controle loslaten

Psychiater Esther van Fenema noemt Job ‘interessant voor
psychiaters’, omdat het over leed gaat en hoe mensen daarmee
omgaan. ‘Job probeert wanhopig controle te krijgen als rampen hem
treffen. Hij zoekt naar oorzaken en verklaringen - ook al lukt het
niet. Ik vind het indrukwekkend hoe hij zijn lijden aangaat. Hij gaat
er vol in en doorloopt de verschillende fases van rouw, zoals
ontkenning, woede en verzet. Het omslagpunt bij Job was, denk ik,
dat hij uiteindelijk de controle losliet en ging vertrouwen op God.’


https://www.debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/bijbelse-personen/job-persoon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christophe_Vekeman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esther_van_Fenema

Oosterse wijsheid

Filosofe en schrijfster Désanne van Brederode voert twee nieuwe
vrienden van Job op, die hun oosterse wijsheid inbrengen in hun
poging om Jobs leed te verklaren. Het begrip karma speelt een
sleutelrol: lijden is dan het gevolg van daden in een vorig leven. Job
wijst karma als simpele voorstelling van de hand. Maar hij wordt
diep geraakt door de mogelijkheid dat God zelf zo lijdt aan hoe
mensen andermans ellende duiden, dat Hijzelf mens wil worden om
ook het diepste leed te ervaren.

Job na Auschwitz

Het essay van Bijbelwetenschapper Matthijs de Jong beschrijft de
fascinerende reis van het boek Job door de geschiedenis, van de
Hebreeuwse oorsprong tot moderne interpretaties. Eeuwenlang
hebben uitleggers geworsteld met Job en de rauwheid ervan
proberen te verzachten. De post-Auschwitz-theologie werpt nieuw
licht op de diepe betekenis van Job.

De lijdende mens. Perspectieven op lijden, schuld en troost bij het
boek Job bevat de vier essays, het Bijbelboek Job en een leeswijzer
daarbij. Het kost € 19,95 in de boekhandel en in de webshop van
het NBG.

Inlia

“Ik blijf bellen tot ik mijn zin heb”

Een speelhoek in de rookruimte, kakkerlakken in de opvang, geen
onderwijs en kinderen die van de stress nauwelijks eten naar binnen
krijgen. Je schrikt van de werkelijkheid, zegt Hilal die namens INLIA
deelneemt in de Werkgroep Kind in azc.

De Werkgroep zet zich in om de leefomstandigheden van
asielkinderen te verbeteren. Het is een samenwerkingsverband van
Defence for Children Nederland, Save the Children, De Vrolijkheid,
Vluchtelingenwerk, UNHCR en INLIA. De Werkgroep is in 2010
opgericht om ervoor te zorgen dat de asielopvang voldoet aan de
eisen van het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook Nederland heeft dat
verdrag ondertekend.

Officieel hebben asielkinderen net zo veel rechten als alle andere
kinderen in Nederland. En volgens artikel 1 van onze


https://nl.wikipedia.org/wiki/Désanne_van_Brederode
https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/hoogleraar-bijbelvertalen-matthijs-de-jong-houdt-oratie/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/boeken/theologie/de-lijdende-mens/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/boeken/theologie/de-lijdende-mens/

Grondwet hoort iedereen die in Nederland verblijft gelijk te zijn.*)
“In de praktijk is dat niet zo”, zegt Hilal, “We beschermen deze
kinderen niet.”

Voor de tijdelijke noodopvang geldt zelfs het tegendeel: de
omstandigheden schaden de ontwikkeling en (mentale) gezondheid
van kinderen. Ze worden vaak overgeplaatst, krijgen geen rust,
privacy en veiligheid, ontberen lange tijd onderwijs, missen een
speelplek en hebben geen toegang tot medische zorg. De Werkgroep
trekt er al jaren over aan de bel. Ook Inspecties - onder meer die
van Onderwijs, van Gezondheidszorg & Jeugd en van Justitie &
Veiligheid - slaan al jaren alarm. Vooralsnog heeft dat niet geleid tot
veel verandering. Maar de moed opgeven doet Hilal niet.

“Nee, natuurlijk niet”, zegt ze, “1k doe het voor de kinderen.” Hoe
meer ze ziet, hoe meer dat haar motiveert om door te gaan. De
opstelling van het kabinet baart haar grote zorgen: “Het moet nog
soberder? Hoe dan? Kinderen worden nu al getraumatiseerd.” En de
pleidooien aan de Tweede Kamercommissie Asiel en Migratie lijken
voor de meerderheid aan dovemansoren gericht: "Dan zeggen ze:

rn

‘het wordt meegenomen’.

Maar: door. Aanpakken en doorpakken. Ze is niet voor niets dochter
en kleindochter van - zoals dat destijds heette - gastarbeiders.
Anderhalf jaar zit ze nu in de Werkgroep. Daarin is zij degene die
het meest van de praktijk is, als jeugd- en gezinscoach in de
crisisopvang die INLIA uitvoert voor het COA.

Ze ontmoet veel goede wil bij medewerkers van instanties waarmee
ze te maken heeft. "Het onderwijs wil meestal helpen, maar heeft
niet de middelen. Of het protocol staat in de weg. Bij het COA
hebben medewerkers begrip en goede bedoelingen, maar geen
regelruimte. De GGD kent lange wachtlijsten. Ga zo maar door.” Als
een van ‘haar’ kinderen iets nodig heeft, blijft ze heel vriendelijk,
heel rustig. “"Maar ik blijf wel bellen tot ik mijn zin heb.” Ze grijnst:
“Als het niet wil zoals het moet, dan moet het maar zoals het wil.”

*) Artikel 1 van onze Grondwet

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen,
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap,
seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Meer informatie over het VN Kinderrechtenverdrag op de website
www.kinderrechten.nl


http://www.kinderrechten.nl/
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Leesrooster

Zondag 20 april Jesaja 51,9-11
Kolossenzen 3,1-4
Johannes 20,1-18

Zondag 27 april Genesis 28,10-22
Openbaring 1,12b-20
Lucas 24,13-35

Zondag 4 mei Jeremia 32,36-41
Openbaring 5,6-14
Lucas 24,35-48

Zondag 11 mei Numeri 27,12-23
Openbaring 7,9-17
Johannes 10,22-30

Zondag 18 mei Deuteronomium. 6,1-9
Openbaring 19,1-9
Johannes 13,31-35

Zondag 25 mei Joél 2,21-27
Openbaring 21,10-12.22-27
Johannes 14,23-29

Zondag 1 juni 1 Samuél 12,19b-24
Openbaring 22,12-21
Johannes 14,15-21



Zondag 8 juni

Zondag 15 juni

Zondag 22 juni

Zondag 29 juni

Joél 3,1-512
Handelingen 2,1-11
Johannes 20,19-23

Spreuken 8,22-31
Openbaring 4,1-11
Johannes 3,1-16

Jesaja 65,1-9
Galaten 3,23-29
Lucas 8,26-39

1 Koningen 19,19-21
Galaten 5,1.13-25
Lucas 9,51-62



Algemene informatie

PKN Grave
Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave
Postbus 68, 5360 AB Grave
http://grave.protestantsekerk.net

Ds. Scarlett Lerrick
Tel.: 06-54945600

In noodgevallen contact opnemen met de
Scriba Mw P.Jetten (contactgegevens zie kerkenraad)

Samenstelling Kerkenraad

Voorzitter Scriba

Dhr. J. Nohl Mw. P. Jetten

Tel.: 0486-473453 Tel.: 06-35673343
joop.nohl@gmail.com scriba.pkngrave@gmail.com
Ouderling Ouderling

Dhr. E. van den Berg Mw. G. Dijkink

Tel.: 06-48229548 Tel.: 06-24450051
elbert808@gmail.com gerriedijkink@gmail.com
Diaken Diaken

Mw. J. Ramp Mw. L. van Rhijn

Tel.: 0486-852791 Tel 06-57625388
ramp.Janny@gmail.com rhijnreek@gmail.com

College van kerkrentmeesters

Voorzitter Secretaris

Dhr. J. Nohl Dhr. E. van den Berg
Tel.: 0486-473453 Tel.: 06-48229548
joop.nohl@home.nl elbert808@gmail.com
Betaalmeester Codrdinator gastparen
Mw. J. Ramp Mw. W. Brussaard

Tel.: 0486-852791 Tel.: 0486-473392

pkngrave.betaalmeester@gmail.com
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Ledenadministratie Preekbeurten & Organisten

Mw. P. Jetten- Duinkerken Mw. R. Hoefman
Tel.: 06-15386698 Tel.: 06-44364946
pkngrave.la@gmail.com riekiechoefman@home.nl

Diaconie ( overige functies)

Penningmeester Diaconie Betaalmeester

Dhr. T. Vissers Mw. J. Teunissen

Tel.: 0486-474284 Tel.: 0486-474091
ton.vissers@xs4all.nl joke.teunissen1945@gmail.com
Jeugd Bijbelgenootschap

Mw. P. Jetten-Duinkerken Dhr. J. Nohl

Tel.: 06-15386698 Tel.: 0486-473453

petrajettenduinkerken@gmail.com joop.nohl@home.nl

Vertrouwenspersonen:

Sandra Goedhard Arend van Rhijn
Tel. : 06-22 34 63 64 Tel. : 06-82 74 90 22
sandrabrouwer23@ziggo.nl rhijnl71@gmail.com

Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave:
NL75 INGB 0001068871

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave:
NL72 ABNA 0523820992
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%\SChe Tu") Biologische groente- en fruit-
. 0\0 de,., abonnementen en boerderijwinkel

Openingstijden Boerderijwinkel:

woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en

zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek
Twee Llnden Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Afhaalpunten. o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

\
VOOR AL UW BLOEMWERKEN o
IS e ™
Wwis, Al
o ‘e N\ 7 SRR
-

;N;?é;;“m - el
@venbe{ o

Jan enIne Polman  Klinkerstraat 2
Klinkerstraat 2 5361 GW Grave

CHIHEES INDISCH RESTAURANT
ARBBE
‘MakL’ "

&OOOOO Pedicure
9 ijdepracht

sen afspraak op: www.pedicurezijdepracht.nl
ter Kan’rerslaan 62 Grave, 06-16 74 14 35

Hier had uw advertentie
kunnen staan
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Drukkerij Kamoen

3 VAN DINTHER

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

Tel: 0485 312 017
Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk
www.inZhaircuijk.nl






